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22ste jaargang No. 23 Vrijdag 8 december 2023 

 
 

Meditatie 
 

 
Afgelopen zondag was de eerste zondag van Advent. Het begin 
van een periode van bezinning en voorbereiding op het feest 
van het Licht. Het Licht gekomen in de duisternis van ons 
bestaan in dat goddelijke Kind in de kribbe. Tevens is deze 
periode een tijd waarin we ons te binnen mogen brengen dat 
dit Kind als Koning Jezus zal terugkeren en dat heel deze aarde 
vervuld zal zijn van het Licht van God, waarbij alle duisternis 
van ziekte en dood, van oorlog en honger, van armoede en 
onrecht zal verdwijnen. Een bijna ongelooflijke gedachte en 
perspectief. Misschien wel juist in deze tijd. De verwachting 
van velen wordt ingekleurd door de vreselijke ellende die we in 
het journaal zien, de vele crises in de wereld en in eigen land. 
We gingen en gaan van de ene onopgeloste crisis naar de 
volgende onopgeloste crisis. De uitslagen van de verkiezingen 
van de 2e Kamer stemden velen vol hoop. Al die crises die de 
vorige regeringen niet konden oplossen zullen nu aangepakt 
worden en ten einde komen. Woningen voor jongeren. Een 
stop aan de komst van vluchtelingen. Geen geld verspillen aan 
het klimaat. Ons land weer op één. Voor anderen waren de 
uitslagen geen aanleiding tot hoop, maar voor verbijstering en 
wanhoop. Zeker ook daar waar bleek dat christelijke partijen 
een groot verlies leden. Er bleek sprake van veel 
proteststemmen. Stemmen van mensen die zekerheid zochten. 
Mensen die traditionele normen en waarden verloren zagen 
gaan en hun heil zochten bij partijen die schermen met ‘het 
joods-christelijke gedachtengoed’. In de praktijk blijkt het dan 
een heimwee te zijn naar een tijd die minder multicultureel 
was en waarin de islam een godsdienst was van ver weg. Een 
tijd waarin het eigen land en culturele gewoontes als Zwarte 
Piet op nummer één stonden. Heimwee naar vroeger, naar een 
tijd die niet terugkomt. Bij ‘Joods-christelijk gedachtengoed’ 
denk ik echter aan heel andere dingen. Er is geen godsdienst 
die aardser is dan het Joodse met een Thora die gericht is op 
recht en gerechtigheid. Zorg voor de weduwe en de wees, de 
vreemdeling gastvrij ontvangen in ons midden. Zorg voor de 
schepping. Een schepping die niet van jou is en die je moet 
dienen. Niet uitbuiten en uitputten, maar elke 7 jaar rust 
geven. Een Joods geloof dat weet van ophouden, van grenzen, 
heilzame grenzen door God gesteld. In dat spoor van ‘het 
Joodse gedachtengoed’ ging Jezus verder en hijzelf vatte de 
wet van God samen als: Heb je naaste lief als jezelf en God 
boven alles. En: Behandel een ander als jezelf. Jezus leerde ons 
om niet jezelf op één te zetten, maar de ander in wie je het 
gelaat van de Ander ziet. En steeds leken machten en krachten 
die boodschap te overspoelen.  

Zie vervolg, pag. 3 

 

Leesrooster 
 

 
Za. 9 dec.  Openb. 19:11-21 Trouw en  
 
Zo. 10 dec. Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken 
Ma. 11 dec. Psalm 35:11-28 Van uw roem wil ik  
Di. 12 dec. Openb. 20:1-10 De eerste opstanding 
Wo. 13 dec. Openb. 20:11-15 Het boek van het leven 
Do. 14 dec. Psalm 123 Wees ons genadig 
Vr. 15 dec. Jesaja 65:1-7 Met uitgestoken handen 
Za. 16 dec. Jesaja 65:8-16 Alle ellende vergeten 
 
Zo. 17 dec. Jesaja 65:17-25 Een jubelende stad 
Ma. 18 dec. Psalm 80 Kom en red ons 
Di. 19 dec. 2 Samuël 5:1-5 David gezalfd 
Wo. 20 dec. 2 Samuël 5:6-16 De Davidsburcht 
Do. 21 dec. 2 Samuël 5:17-25 Heer van de doorbraak 
Vr. 22 dec. 2 Samuël 6:1-11 Bang voor de HEER 
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Zondag 10 december 2e Advent 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede, Vlagtwedde 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. P. de Jonge  
 Dhr. J. Vosjan  
 Mw. M. Vosjan 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdame/-heer: Dhr. A. van Dorland  
 Mw. D. van Dorland 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Prop. A. van Manen, Weesp 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Tent 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. M. Veldman 
 Fam. Doldersum 
 
Witharen 
10.00 uur: Mw. M. Develing, Nieuwleusen 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 15 dec. 18.30 uur: Dhr. K. Schaap 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 15 dec. 19.30 uur: Dhr. K. Schaap 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 17 december 3e Advent 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo, doopdienst 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. H. Veurink  
 Mw. J. Veurink 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. S. de Vries-Terpstra,
 Alphen a.d. Rijn 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kinderneven-/Tienerdienst: Alle groepen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Gastdame/-heer: Mw. D. van Dorland  
 Dhr. A. Schuurman 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Prop. J. Mulder, Nijkerkerveen 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Visscher 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. S. van Kooten 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Mw. I. Bremmer 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
‘t Vlierhuis 
Maandag 18 dec. 10.30 uur: Zangbijeenkomst 
 
Oldenhaghen 
Vrijdag 22 dec. 19.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 22 dec. 18.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
De weeksluiting van 22 december a.s. begint in Nijenhaghen 
om 18.30 uur en in Oldenhaghen om 19.30 uur  
(dit is éénmalig) 
 

Kerkdiensten 



3 

 

Bij de diensten 
 

 
Adventsproject van de Kindernevendienst 
In de adventstijd leven we toe naar het kerstfeest. 
Het thema van dit jaar is: Weet jij hoe laat het is? 
We ontdekken met de kinderen dat je niet alleen op de klok of 
de kalender kunt zien of het kerst is - je hebt ook verhalen 
nodig. Op een grote klok wordt elke week een verhaal 
zichtbaar gemaakt. 
 
10 december Johannes 1:19-28 
Maak plaats!  
Johannes de Doper doopt mensen in de Jordaan. Vanuit 
Jeruzalem komen priesters aan hem vragen wie hij is. Johannes 
vertelt dat hij niet de Messias is en ook niet Elia of de profeet. 
Hij is een stem die roept in de woestijn: ‘Maak de weg van de 
Heer recht!’. Johannes vertelt ook dat na hem iemand komt die 
groter is dan hij. 
 
17 december Jesaja 65:17-25  
Een tijd om te juichen  
Jesaja vertelt over een tijd die komt: Jeruzalem wordt een 
vrolijke stad. De mensen zullen er gelukkig zijn en er zal geen 
strijd meer zijn. Zelfs een wolf en een lam zullen samen in de 
wei liggen. 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
10 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
17 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
Ommen 
10 december: Annemijn Wermink 
17 december: Eline Stobbelaar 
 
Kinderoppas 
Ommen 
10 december: Anja Bolks 
  Indy Bolks 
17 december: Linda van de Meeberg 
  Maaike Sportel 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman  
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
10 december 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 

17 december 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
10 december: Maartje Herbert 
  Marloes Kassies 
17 december: Rianne van der Bent 
  Marlies Veldman 
 
 
 

Vervolg meditatie 
 

 
Er waren profeten nodig die herinnerden aan hoe God ons en 
deze wereld bedoeld had. En uiteindelijk kwam Jezus, Gods 
reddingsactie voor een wereld verloren in schuld, mensen en 
machten alleen op zichzelf gericht. Jezus die kwam met zijn 
boodschap van liefde. Op deze aarde stond zijn kribbe, op deze 
aarde stond zijn kruis. Niet bepaald een boodschap van macht, 
kracht, glorie en superioriteit waar het begrip Joods-christelijk 
gedachtengoed mee geassocieerd wordt door sommige 
politieke partijen. Waar staan we als Kerk, waar staan we 
vanuit ons geloof? Bron van hoop is niet een politiek 
partijprogramma. Bron van hoop is uiteindelijk dat ongekende, 
verrassende programma van God. En dan gaat het om een Kind 
in de kribbe, de gemartelde man aan het kruis die tot het Licht 
der wereld werd. De enige bron van hoop is uiteindelijk dat dit 
Kind, deze man, de duisternis overwon op Pasen. De enige 
bron van hoop voor deze wereld is de Opgestane. En daarom 
steken wij elke week weer een kaars extra aan. Het Taizélied 
zingt: ‘Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur, vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft’. Jezus is dát 
Licht dat door God is ontstoken, de Heilige Geest is dát vuur 
ons gegeven om licht en warmte te geven in een koude 
donkere wereld. Wij zijn geroepen vol verwachting lichtdragers 
te zijn tot heel deze schepping omstraald wordt door Gods 
eeuwig licht. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Zondag 26 november zijn in de eredienst de namen genoemd 
van gemeenteleden welke zijn overleden in het kerkelijk jaar 
2022-2023. Zowel in de eredienst als ook nu, herdenken wij 
hen in eerbied en wij zullen hun namen niet vergeten. 
 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. H. Dijkstra-Leffers 
Mw. J. Geertman-Muis 
Mw. E. v. d. Wal-Ganske 
Mw. A. Brus-Bouwman 
Mw. J.A. Rietdijk-van Ooijen 
Dhr. K.A. Vegter 
Dhr. P. Achterberg 



4 

Dhr. J. Dubbink 
Mw. H. Paarhuis-Poelarends 
Mw. H. Schrijver-Olthof 
Dhr. D. den Uijl 
Dhr. W. van Lenthe 
Dhr. R. Lanjouw 
Mw. J.E. Ruiter-Luijmes 
Dhr. H. Dijkstra 
Mw. G. Weenink-Oegema  
Mw. W. ten Cate-Grooters 
Mw. G.C. Koekkoek-Rabbinge 
Mw. G.R. Warner-Beekhuis 
Mw. H. Emmink-de Lange 
Dhr. W. Steen 
 
We wensen hen een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
In het project van de kindernevendienst staat de tijd centraal. 
Zo wordt aan ons in de adventstijd o.a. de vraag gesteld in 
welke tijd wij leven en of wij als kerkmensen nog wel bij de tijd 
zijn. 
Ik had vroeger het idee dat de kerken altijd wat achterliepen. 
Tekenend hiervoor was dat bij bijna alle kerken waar ik kwam, 
de klok in de consistoriekamer altijd een paar minuten achter 
liep. Een attente koster hielp mij uit de droom door te vertellen 
dat zo de kerkdiensten nooit te vroeg zouden beginnen en de 
kerkgangers van de laatste minuten ook nog op tijd konden 
zijn. 
Ik hoop dat wij na het adventsproject met elkaar tot de 
conclusie komen dat wij als kerk nog altijd bij de tijd zijn! 
 

Doopzondag 
Op zondag 17 december is er weer een doopdienst. Ouders die 
hieraan nog mee willen doen kunnen zich bij mij melden. 
 

Meeleven 
Alle zieken thuis of elders bidden wij de nabijheid van onze 
Heer en Heiland toe. 
 

In Gods naam 
De voorstelling van Bastiaan Ragas, die wij samen met de R.K.-
parochie en de Gereformeerde kerk organiseerden, was 
uitverkocht. Mooi dat wij dit samen konden en mochten 
organiseren.  
De bezoekers die ik sprak waren zeer te spreken over de 
voorstelling. Bastiaan liet zien dat de Bijbel ook in onze tijd nog 
een belangrijke levensbron is. Hij maakte tegelijk duidelijk dat 
dit niet wil zeggen dat dan ook alle levensvragen worden 
beantwoord. 
 

Gespreksgroep/Belijdeniscatechese 
Zie onder PaKaN!, pag. 7. 
 

Ten slotte… 
Black Friday is nog maar net achter de rug of de 
kerstadvertenties duiken alweer op. In de kerk adverteren wij 
niet maar adventeren wij. Ja, mijn spellingscontrole kent dit 

woord niet. Maar bij ons gaat Advent aan Kerst vooraf. Niet om 
ons Kerst te verkopen, maar om ons voor te bereiden, de 
verwachting levend te houden en/of nieuw leven in te blazen. 
Ik wens u een goed adventeren toe! Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Overlijden 
Op 22 november jl. is op haar verjaardag overleden Wilhelmina 
Gerritdina (Mien) Sikken-Moddejonge. Mien werd 91 jaar. Zij 
was sinds 7 mei 2003 weduwe van Roelof Sikken. Zij laat 
kinderen en kleinkinderen na. De dankdienst voor haar leven 
werd gehouden op donderdag 30 november om 10.30 uur in 
de Hervormde kerk. Na afloop heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op Laarmanshoek. We bidden God om kracht 
voor de kinderen, de kleinkinderen en allen die om het 
heengaan van Mien rouwen. Hieronder treft u een kort In 
Memoriam aan. 
 

Jubileum 
Op 14 december a.s. hopen Jan en Minie Reurink-Eggen te 
gedenken dat zij vijftig jaar geleden getrouwd zijn. Zij zijn God 
dankbaar dat zij dit met hun zonen en schoondochters en 
verdere familie en vrienden in kleine kring kunnen vieren, al is 
juist op zo’n dag het gemis van hun overleden dochter 
voelbaar. Wij feliciteren hen met deze dag en wensen hen 
Gods zegen op hun verdere levensweg en een mooie dag toe. 
 
Ook andere mensen die een gouden jubileum te vieren hebben 
en niet genoemd willen worden feliciteren wij van harte en 
wensen hen voor de toekomst Gods zegen. 
 

Zieken 
In de afgelopen periode zijn er bij mij geen nieuwe zieken 
gemeld, dat wil niet zeggen dat zij er niet kunnen zijn. We 
wensen ieder die ziek is, kuren of behandelingen ondergaat of 
nog moet ondergaan veel sterkte en we bidden of de 
behandelingen het beoogde effect mogen hebben. 
 

Beroep ds. J. F. Hoogstede 
De kerkenraad heeft het advies van de beroepingscommissie 
gevolgd en een beroep uitgebracht op ds. J.F. Hoogstede uit 
Vlagtwedde. De tijd van overweging van het beroep loopt nu. 
Op zondag 10 december a.s. hoopt hij hier voor te gaan. Laten 
we hem hartelijk ontvangen, zodat hij een goede indruk kan 
krijgen van onze gemeente en van de wijk Zuid-Oost, waarin hij 
werkzaam zal zijn wanneer hij het beroep aanneemt. We 
hopen en bidden dat we blij verrast zullen worden met een 
bericht dat hij het beroep naar onze gemeente aanneemt. We 
bidden hem wijsheid toe bij de overwegingen. Hij had al laten 
weten dat hij zich zal laten leiden op de weg die de Heer hem 
wijst. 

Ds. Hans Tiggelaar 
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Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Huwelijksjubilea 
Op 14 december is het 40 jaar geleden dat Piet en Nelly van 
Harten-Hulsman elkaar het ja woord gaven. 
Precies 10 jaar eerder deden Evert en Alie Kleinlugtenbeld-
Bouwhuis hetzelfde. Op 14 december vieren ze hun gouden 
huwelijksjubileum. 
Ook voor goud gingen John en Ria Troost-Timmerman.  
Op 15 december vieren ze dat ze 50 jaar getrouwd zijn. 
Wij feliciteren deze 3 echtparen van harte met deze jubilea en 
wensen hen Gods blijvende zegen toe! 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Jubilea 
Felicitaties gaan naar: 
* Jan en Janny de Lange die 11 december 60 jaar getrouwd zijn 
en  
* Bé en Gea Pierik die 20 december 50 jaar getrouwd zijn! 
Twee jubilea 50 en 60. Wat een zegen als je zolang bij elkaar 
mag zijn en je Hem in al je wegen mag kennen en mag weten 
dat Hij je paden recht zal maken. Een woord uit Spreuken 3:6b, 
aangehaald bij het huwelijk van Jan en Janny 
Of de woorden die ds. Fernhout aanhaalde bij Bé en Gea: 
Bewaar door de Heilige Geest, die in ons is, het goede, dat u is 
toevertrouwd (2Timotheüs 1:14).  
Dat de bruidsparen dankbaar en blij dit heuglijke feit, ieder op 
hun eigen manier en tijd mogen vieren en dat zij hun weg met 
vreugde mogen vervolgen. 
 
Wensen we elkaar een goede voorbereiding op de viering van 
Kerst! 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Vanuit het cluster Zorgcentra en aanleunwoningen 
Ik kan er helemaal inkomen als mensen die sterk aan huis 
gebonden zijn graag eens iemand op bezoek zien komen. 
En als je dan al heel lang lid van de kerk bent en altijd gewend 
bent geweest regelmatig een ouderling of een dominee te zien, 
dan moet je misschien wel erg wennen aan de huidige 
structuur van contactpersoon-ouderling-dominee. 

Het aantal ouderlingen is echter in verhouding tot vroeger 
beperkt. Het bezoekwerk wordt daarom in principe gedaan 
door de contactpersonen. Als zij in hun contact met u merken 
dat u prijs stelt op bezoek van een ouderling of predikant dan 
geven zij dat aan hen door en dan zal daar zeker gevolg aan 
worden gegeven. En op hun beurt overleggen ouderling en 
predikant met sectieouderlingen en contactpersonen, opdat de 
verbindingen tussen gemeenteleden en kerkenraad en 
kerkgemeenschap goed blijven. 
Maar houdt u er ook rekening mee dat het aantal ouderlingen 
minder is geworden, het predikantenbestand in principe uit 
nog maar 2 personen bestaat, waarvan ondergetekende 
gevraagd is het pastoraat in vacature voor wijk 2 te behartigen, 
alleen als dat noodzakelijk is (levensvragen, zorg, ziekte 
begeleiding bij sterven), hoewel ik ook wel eens een uitstapje 
maak naar een vrolijke situatie. U ziet dat ik ook regelmatig in 
Kerkvensters schrijf en meedoe in de meditaties daarin. Voor 
preekbeurten sta ik maar zeer beperkt ingeroosterd. Daarnaast 
ben ik een aantal uren per week beschikbaar voor bewoners 
van Kaartspel, Hoefijzer, De Hoekstee, De Brug, Strookje, 
Oldenhaghen, Nijenhaghen en ‘t Vlierhuis. En binnen die 
(beperkte) uren vallen ook alle uitvaarten. Ook het voorgaan in 
de weeksluiting in Oldenhaghen en Nijenhaghen vallen 
hieronder. 
 
In Kerkvensters kunt u de nodige adressen vinden van 
gemeenteleden die aan huis gebonden zijn of elders verpleegd 
worden of iets te vieren hebben. Een kaartje of een telefoontje 
en regelmatige aandacht doet iedereen goed. Zo zijn we samen 
kerk!  
Niet de dominee, niet de ouderling, niet de contactpersoon is 
de kerk, nee, dat zijn we met elkaar. En ieder is dat met zijn of 
haar gave of talent. Waardeer elkaar. Iedereen doet zijn best! 
Communiceer zo met elkaar dat je elkaar sterker maakt.  
En wees er voor elkaar als de ander je nodig heeft. 
 

Overlijden 
In ‘t Vlierhuis overleed zaterdag 18 november Gerry Turkstra-
Van der Linde. Hieronder vindt u een herinnering aan haar. 
Zij werd samen met haar zus Diny en vele anderen uit onze 
gemeente herdacht in de viering van 26 november. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! 
 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Gespreksgroep/Belijdeniscatechese 
Ik zou in het nieuwe jaar met een gespreksgroep willen 
beginnen, waarin wij met elkaar nadenken en spreken over 
onze kerk. Waar staat die Protestantse kerk (van) Nederland nu 
voor. Wat belijdt zij en wat gelooft zij? 
Een mogelijkheid zou kunnen zijn om vervolgens belijdenis te 
doen. Dit kan, maar hoeft natuurlijk niet. 
Wie interesse heeft kan zich bij mij melden. 

Ds. H. Dorgelo 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
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Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
03-11 Mw. G. Haverman 
 Dhr. en mw. Van Hulst-Westerhof 
 
Vinkenbuurt 
19-11 Mw. J. Rozenberg 
26-11 Fam. Jansen-v.d. Beukel 
03-12 Dhr. J. Buitenhuis 
 
Witharen gebouw Irene 
26-11 Mw. V. Runhart 
19-11 Dhr. J. Vijn 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Kerstpakkettenactie 
Traditiegetrouw krijgen veel mensen in december een 
kerstpakket van hun werkgever. Soms is het een nuttig pakket, 
soms ook komt het onder in de kast te liggen en denkt u: wat 
moet ik hier nu mee?! Behoort u tot deze laatste groep, of 
misschien ook wel tot de eerste groep, dan willen wij u 
attenderen op onze actie. In de Ommer samenleving zijn veel 
mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen 
gebruiken. Als diaconieën willen wij hen graag helpen in de 
vorm van een kerstpakket. U kunt ervan op aan dat wij discreet 
met uw pakket omgaan. Naast kerstpakketten is het ook 
mogelijk om boodschappen in te leveren. Het gaat hierbij om 
houdbare producten als koffie, thee, blikken/potten soep en 
groenten, knakworstjes, stuk zeep/doucheschuim, mooie 
kaars.  
 
Inlevermogelijkheden:  
- Voor de Hervormde kerk bij het Kerkelijk Bureau 
Hervormd Centrum op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 
20 december van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op maandagavond 
18 december van 19.00 uur tot 20.00 uur. 
- Voor de Kerk Vinkenbuurt op zondag 17 december in 
de kerk en t/m woensdagmorgen 20 december 12.00 uur 
Marsmanweg 2, Vinkenbuurt. 
- Voor de Gereformeerde kerk bij De Kern van  
11 december tot en met dinsdagmiddag 19 december tijdens 
openingstijden (de beheerder is op de hoogte, de 
kerstpakketten/boodschappen kunnen in de consistorie 
worden gezet). 

De diaconieën 
 
Diaconale hulp diverse rampen in de wereld  
Het lijkt dit jaar wel, alsof de humanitaire rampen zich blijven 
opstapelen in de wereld. In het voorjaar was er de 
verwoestende aardbeving in Syrië en Turkije. In september was 
er de aardbeving in Marokko en Libië, die vele slachtoffers 
maakte. Begin oktober was er een zware aardbeving in 
Afghanistan, die volgens de laatste informatie aan minstens 
2.500 mensen het leven kostte en waarbij ruim 9.000 mensen 
gewond raakten. Ondertussen komt er ook maar geen eind aan 
de oorlog in Oekraïne, die ook dagelijks vele mensen het leven 
kost. 
Op dit moment is alle aandacht van de wereld gericht op de 
vreselijke gevolgen van de oorlog tussen Israël en Hamas. 
Volgens de laatste berichten meer dan 12.000 doden, 
waaronder veel vrouwen en kinderen en hele woongebieden in 
Ghaza, die door bombardementen met grond gelijk zijn 
gemaakt. Als lokale diaconieën kunnen we dit niet werkeloos 
aanzien en proberen daarom op bescheiden wijze, binnen de 
mogelijkheden die we hebben, een helpende hand te bieden. 
Als Gereformeerde- en Hervormde diaconie hebben we 
gemeend de handen hiervoor inéén te moeten slaan om op 

deze wijze Kerk in Actie maximaal te kunnen steunen. Kerk in 
Actie heeft in de verschillende gebieden namelijk nauwe 
contacten met partnerorganisaties en kerken. Hierdoor mogen 
we erop vertrouwen, dat de geboden hulp maximaal ten goede 
komt aan de slachtoffers. Voor Turkije/Syrië en Marokko/Libië 
hebben we de gemeenteleden om een bijdrage gevraagd. De 
ontvangen bijdragen voor Turkije/Syrië zijn per diaconie 
aangevuld met € 1.000,00. De ontvangsten voor Marokko/Libië 
zijn door beide aangevuld met ieder € 1.500,00. 
Voor de nood in Afghanistan dragen de diaconieën € 1.000,00 
bij. De diaconiecollecte van 17 december a.s. zal in beide 
kerken worden bestemd voor hulp aan de slachtoffers van het 
Israëlisch-Palestijns conflict. De opbrengst van deze collecte zal 
door beide diaconieën worden aangevuld met € 1.500,00. 
Ter informatie in onderstaande tabel een overzicht van de uit 
beide kerken ontvangen bijdragen vermeerderd met de  
bijdragen vanuit de diaconieën. 
Overzicht Diaconale afdrachten aan Kerk in Actie voor rampen 
in 2023  

    

Ramp Geref. Herv. Totaal 

  kerk gemeente   

Syrië/ Turkije € 5.880,36 € 3.210,00 € 9.090,36 

Marokko/Libië € 2.962,76 € 2.259,05 € 5.221,81 

Afghanistan € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 
Israël/Ghaza 
(voorlopig)* € 1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00 

Totaal € 11.343,12 € 7.969,05 € 19.312,17 

    
*volgt nog een collecte op 17 december 
 
Mocht u alsnog naar aanleiding van dit bericht een gift willen 
doen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar banknummer 
NL89ABNA0457457457 ten name van Kerk in Actie met 
vermelding van de bestemming . Rest ons iedereen hartelijk te 
bedanken voor zijn of haar bijdrage. 

De diaconieën 
 
Oliebollen en water? 
Ja, dat zit zo: wij gaan weer ons best doen de 138 bewoners 
van het gehandicaptentehuis in Sri Lanka te helpen. Het tehuis 
beleeft zware tijden, want het heeft al maanden niet geregend, 
de oogst dreigt te mislukken en de waterbron bij het tehuis is 
opgedroogd. Er wordt nu met man en macht gewerkt om water 
te halen uit een dichtbij gelegen meer. Geld is nodig voor een 
waterput, leidingen, een pomp en een grote watertank. Van de 
ZWO kregen we al een mooie bijdrage en stichting Ayubowan 
gaf een voorschot. Samen kunnen we het bedrag bij elkaar 
brengen, als u bij ons oliebollen bestelt gebakken door de 
warme bakker.  
Dat kan door deze QR-code te 
scannen of ons te bellen. 
Oliebollen van ons = water voor hen!  
NB Elke cent die onze actie opbrengt 
komt, na aftrek van de onkosten, bij 
het goede doel terecht, daarvoor 
zorgt stichting Ayubowan. Er is geen 
strijkstok. Graag tot gauw! 
Janny en Symen Wiersma    
Henk en Tity Dijkstra   
 
Openingstijden Interkerkelijk Missionair Punt 
De openingstijden van het 
Interkerkelijk Missionair Punt in 
Pand 25 wijzigen i.v.m. de 
verplaatsing van de 
koffiedrinkochtend op de dinsdag 
van het Hervormd Centrum naar Pand 25. 
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Vanaf 1 december zijn er vrijwilligers van het Interkerkelijk 
Missionair Team aanwezig op: 
Woensdag  13.30-16.00 uur  
Donderdag  10.30-12.30 uur 
Zaterdag  11.00-15.00 uur 
U bent van harte welkom voor een luisterend oor, een praatje, 
om een kaartje uit te zoeken of een christelijk boek/tijdschrift 
te lenen.  
Ondanks dat er zich een mooi aantal vaste vrijwilligers 
beschikbaar heeft gesteld, zijn we nog steeds op zoek naar 
meer mensen. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via  
 ommenpand25@hotmail.com. 

Interkerkelijk Missionair Team 
 
13 januari ZWO MTB Nieuwjaarsrit  
Deze zaterdagmiddag organiseert de ZWO-commissie een 
mountainbiketocht. Volgend jaar heeft ZWO een nieuw 
hoofddoel. Samen in actie met Ghana. Deze middag willen we 
hiervoor ook geld inzamelen.  
13.30 uur verzamelen we bij De Kern. Na een kop koffie 
vertrekken we. Er is de mogelijkheid om te kiezen uit 2 routes. 
40 of 25 km. We fietsen samen in een groep en blijven bij 
elkaar. Het gaat er vooral om dat we samen een leuke en 
sportieve middag hebben. Onderweg is er verzorging en bij 
terugkomst kunnen we napraten met een hapje en drankje. 
We vragen je om voor deze geheel verzorgde tocht een donatie 
te doen voor het nieuwe doel. Hiervoor zal een bus in De Kern 
staan. 
Aanmelden via:  
 penningmeester-zendingscommissie@pkn-ommen.nl 
of app Erik Veurink. 
Deelname op eigen risico en een helm is verplicht. 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Hervormd Centrum verkocht! 
Het Hervormd Centrum is officieel verkocht. De koper is 
Vechtdal Wonen. Op 21 november 2023 heeft B&W positief 
beslist op het ingediende principe verzoek van Vechtdal 
Wonen, betreffende de koop van het Hervormd Centrum. De 
officiële bevestiging hiervan viel 28 november 2023 bij 
Vechtdal Wonen op de mat. De Hervormde gemeente heeft 
een lang verkooptraject in deze zaak moeten afleggen. In de 
loop van 2023 waren er met Vechtdal Wonen basisafspraken 
gemaakt. De kopende partij heeft hier enkele voorwaarden aan 
gesteld, waar de burgerlijke gemeente partij in is, om in te 
stemmen met de plannen. Dergelijke processen zijn traag en 
daar hebben wij, als verkopende partij, geen invloed op. Pas op 
het moment dat er een besluit komt van het College van B&W 
is er sprake van een definitieve verkoop. Op dat moment 
kunnen wij u pas informeren dat er overeenstemming is 
bereikt. Nadeel is dat er een korte periode is tussen het besluit 
en de publicatie door de gemeente Ommen, waardoor het 
openbaar is en u het mogelijk eerst via andere kanalen leest in 
plaats van via publicatie in Kerkvensters en internet. 
 
Waarom heeft de Hervormde Gemeente het Hervormd 
Centrum verkocht aan Vechtdal Wonen? In de gevoerde 
gesprekken, sprak ons het sociale karakter enorm aan. De te 
bouwen appartementen vallen in de goedkopere en sociale 
sector en zijn er met name voor de senioren. Dit strookt zeker 
met het gedachtengoed van de Hervormde gemeente om op 
deze manier wat terug te kunnen doen voor de gemeenschap. 
Het is mooi om te horen en hierover afspraken te maken, dat 
er sociale huurwoningen zullen komen. De komende tijd zal in 
overleg met partijen worden beslist hoe en wanneer de 
juridische levering en de feitelijk overdracht zal plaatsvinden. 
Hier hoeft niet al te veel tijd overheen te gaan, zodat de kosten 

voor de Hervormde gemeente beperkt worden, ook na sluiting 
van het Hervormd Centrum. 
Omdat het pand uiteindelijk gesloopt gaat worden zijn er 
afspraken gemaakt, dat wij nog zaken uit het pand mogen 
verwijderen, die we kunnen gebruiken in de overige 
eigendommen van de Hervormde gemeente. Deze zaken zullen 
binnen de Hervormde gemeente, indien mogelijk, hergebruikt 
worden. Alle roerende zaken die niet hergebruikt worden, 
zullen t.z.t. verkocht worden c.q. worden weggegeven aan 
organisaties die het nodig zijn. Afgesproken is dat deze 
exercitie in de maanden januari en februari 2024 zal 
plaatsvinden. De oud ijzer container zal tot nader bericht 
blijven staan op de huidige plek. 

R.W. Stobbelaar, voorzitter College van Kerkrentmeesters 
 
College Kerkrentmeesters 
Reserveringen Pand25 en Aanbouw  
Vanaf januari 2024 kunnen alle kerkelijke aangelegenheden 
plaatsvinden in Pand25 of in de aanbouw van de kerk. Wil je 
Pand25 of de aanbouw reserveren, dan kan dit per mail of bij 
Herman Kortman op het Kerkelijk Bureau. Het emailadres wat 
vanaf 15 december hiervoor gebruikt kan worden is: 
 reserveren@pkn-ommen.nl. 
 
Kerkelijk Bureau  
Het Kerkelijk Bureau is gesloten van 20 december tot 8 januari 
2024. Vanaf 8 januari 2024 is het Kerkelijk Bureau gevestigd 
aan het adres Kerkstraat 5. Dezelfde openings- en bezoektijden 
blijven van kracht.  
 
Pastorie Merelstraat 
Deze pastorie is destijds door de Hervormde gemeente 
aangekocht en op dit moment vinden daar diverse 
werkzaamheden plaats door vrijwilligers en bedrijven. Er komt 
onder andere een nieuwe keuken in, de studeerkamer wordt 
uitgebreid, nieuw sanitair en nog andere kleine 
werkzaamheden  
 
Duurzaamheid  
Het College van Kerkrentmeesters heeft een onafhankelijke 
partij gevraagd om onze gebouwen/kerken te bezoeken en ons 
aan te geven wat we het beste kunnen doen met betrekking 
tot energiebesparende maatregelen. Met de uitkomsten 
hiervan zullen we de komende tijd aan de slag gaan. Ook wordt 
gekeken hoe we hiervoor subsidie kunnen verkrijgen.  
  
Vrijwilligersavond  
Op 2 november was de vrijwilligersavond van de Hervormde 
gemeente. Goed te zien, dat een groot aantal vrijwilligers 
aanwezig was. Uiteraard werden de vrijwilligers bedankt voor 
al hun inzet. De Bargzangers waren die avond uitgenodigd en 
gaven een prachtig optreden.  

Namens College van Kerkrentmeesters, 
R.W. Stobbelaar 

 
Kerkbalans 2024  
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2024 zijn 
inmiddels nagenoeg afgerond. Het thema van de actie is: ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. De Actie Kerkbalans start 
op 13 januari 2024 en eindigt 14 dagen later op 27 januari. 
Ruim honderd vrijwilligers zijn inmiddels benaderd en gaan in 
die periode op weg om u een brief te bezorgen met het 
verzoek om bij te dragen.  
 
Niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons is de 
kerk van grote waarde. Na enkele lastige jaren kunnen we 
gelukkig weer in alle vrijheid naar de kerk om God en elkaar te 
ontmoeten. Daar zijn we erg dankbaar voor! Graag willen wij 
als kerk ook in 2024 van betekenis zijn voor alle mensen, maar 
vooral ook voor hen die zich betrokken weten en onze kerk een 
warm hart toedragen.  
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Wat gaat er veranderen? Met ingang van 2024 vragen wij u op 
het toezeggingsformulier ook aan te geven wat u van plan bent 
te geven voor de Paascollecte en de Eindejaarcollecte. Door dit 
zo te doen betekent een enorme verlichting van de 
administratieve last en kosten voor het Kerkelijk Bureau. Het 
heeft voor u als voordeel, dat de betaling van beide collectes 
net als de toezegging voor de Kerkbalans kan worden gespreid 
over het jaar (maximaal 10 termijnen). 
 
De kerk is geconfronteerd met enorme prijsstijgingen. De 
gestegen energie- en personeelskosten zijn daar voorbeelden 
van. Hierdoor is het een grote uitdaging om financieel gezond 
te blijven. Een goede opbrengst van de Actie Kerkbalans is 
daarbij van groter belang dan ooit tevoren. Daarom vragen we 
onze gemeenteleden vanaf 18 jaar goed na te denken wat ze in 
2024 willen en kunnen geven voor Kerkbalans. We beseffen dat 
iedereen door de sterk gestegen kosten het financieel lastiger 
heeft gekregen. De één wat meer dan de ander. Het is dan ook 
goed te zeggen dat we blij zijn met elke bijdrage.  
 
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor 
onze kerk. De uitkomst daarvan is bepalend of we onze 
belangrijke taken kunnen blijven vervullen. Mogen we ook in 
2024 op u rekenen? Alvast hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid en bijdrage.  

Het College van Kerkrentmeesters 
 
Kerstpakketten Jonge Kerk - 2023 
Evenals voorgaande jaren zal door de Jonge Kerk een 
kerstattentie worden bezorgd bij gemeenteleden van 76 jaar 
en ouder. Ook zieken die bij de predikanten bekend zijn, 
ontvangen een pakket. De kosten hiervan worden o.a. 
gefinancierd uit de giften die elk jaar worden ontvangen. 
Wilt u dit werk ook (blijven) ondersteunen?  
Uw gift, in de daarvoor bestemde collecten rondom de Kerst of 
op rekeningnr. NL33 RABO 0348 904 290 (o.v.v. Kerstattenties 
Jonge Kerk), wordt zeer op prijs gesteld! 

De Jonge Kerk 
 
12 december Uitnodiging: samen kerststukjes maken  
Deze dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur is 
er, net als vorig jaar, gelegenheid om samen 
kerststukjes te maken. Iedereen is welkom om 
iets moois te maken en samen is het nog 
gezelliger ook.  
Dus heeft u zin in een gezellige actieve middag 
kom dan 12 december naar Pand25.  
Voor materialen, groen en decoratie wordt gezorgd. Er staat 
een voorbeeldstuk ter inspiratie. U mag natuurlijk ook zelf een 
bakje of andere spullen meenemen. 
Tussendoor is er tijd voor koffie, thee en iets lekkers.  
Er staat een pot voor een vrijwillige bijdrage voor de onkosten.  
Opgeven kan bij Jennie Beniers. Tot ziens. 

Pastoraal team Zuid-Oost en Noord-West. 
 
21 december Kerstbijeenkomst- 
De Ouderenmiddag van 16 november jl. trok veel 
belangstellenden. Gastspreker was Anita Wichers en haar 
lezing over de schaapskudde van het Overijssels Landschap was 
zeer interessant en de daarbij vertoonde beelden ronduit 
prachtig. 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 21 december. Dan 
hopen we onze, inmiddels, traditionele kerstbijeenkomst te 
houden. Ds. H. Dorgelo vult deze middag in.  
Het CBTB/Regiokoor o.l.v. Sienke van der Steege verleent ook 
deze keer haar medewerking. De bijeenkomst is in het 
Hervormd Centrum en begint om 14.30 uur. Inloop vanaf 14.00 
uur. Het is de laatste keer dat we gebruik maken van het 
Hervormd Centrum. Daarom sluiten we deze middag gezellig 
af. We hopen veel belangstellenden te mogen begroeten en 

rekenen op een goede viering. U weet dat u van harte welkom 
bent.    

De Ouderencommissie 
 
24 december Kerstnachtdienst om 23.00 uur 
Er wordt in de Hervormde kerk (Kerkplein) een 
kerstnachtdienst gehouden. Zie voor meer informatie de poster 
achterin Kerkvensters. 
 
Gemeenteavond 
Op dinsdag 21 november jl. is een gemeenteavond gehouden 
in het Hervormd Centrum. Hierbij een kort verslag van de 
belangrijkste punten die aan de orde zijn geweest. 
 
Beleidsplan 2024-2027 
Arjan Veurink hield een presentatie over het concept 
beleidsplan voor de komende jaren.  
De missie, visie en het beleid passeerden en 4 actiepunten 
werden uitgelicht: 
- Verhogen van de onderlinge betrokkenheid; 
- Verhogen van de bijbelkennis; 
- Invulling van de traditionele eredienst; 
- Evangelie verkondigen in de samenleving. 
Bij de behandeling van het beleidsplan daarna kwam een 
aantal suggesties ter aanvulling/verbetering zoals: 
- een preambule waar het fundament van onze 

geloofsgemeenschap wordt uiteengezet; 
- missie concreter invullen: wie is Christus voor ons; 
- de twee pijlers van het beleid ‘Petrus’ en ‘Paulus’ 

misschien omdraaien; 
- aandacht voor sociale media en ouderenpastoraat 

worden gemist. 
Opmerkingen naar aanleiding van het beleidsplan: 

- gezien de ambities, hebben we genoeg mensen die dit 
kunnen/willen realiseren?; 

- Jonge mensen worden gemist in de kerk, vinden geen 
aansluiting meer; 

- Vaste contactpersonen worden gemist nu de secties zijn 
opgeheven. 

De kerkenraad neemt de punten mee in zijn besluit over het 
definitieve beleidsplan. 
 
Liturgiecommissie 
Ds. Henry Dorgelo lichtte de uitkomsten van de 
liturgiecommissie toe. Er zijn vooral voorstellen voor de 
inrichting van de kerkdiensten gedaan aan de kerkenraad. De 
kerkenraad moet hierover nog besluiten. 
 
Begrotingen diaconie en kerk 2024 
Eén vraag werd beantwoord: we hebben genoeg reserves om 
de tekorten de komende jaren op te vangen. 
 
Verdere samenwerking met de Gereformeerde kerk 
In onderling overleg tussen het DB van onze gemeente en de 
KK van de Geref. kerk is afgesproken dat beide gemeenten hun 
gemeenteleden gaan horen over hoe gedacht wordt over 
samenwerking tussen de twee gemeenten. 
De geluiden uit de gemeenteavond zijn divers. Voor de een is 
de vraag een gepasseerd station. In eerdere enquêtes was ruim 
85% voor samengaan. Voor de ander is de ruimte voor de 
minderheid een punt om terughoudend of tegen te zijn. 
Ook in de zaal waren de verhoudingen voor samengaan of 
(nog) niet, als bij stemmingen in eerdere jaren. Er wordt oud 
zeer uitgesproken over eerdere pogingen om samen te gaan 
met Geref. kerk.  
Meerdere gemeenteleden vroegen om moed de besprekingen 
weer op te pakken, te leren van waarom het misging in eerdere 
pogingen en de ruimte te geven aan de veelkleurigheid in de 
gemeente ook als het een minderheid betreft. Eigenlijk zoals 
we het nu ook doen.  
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Na de gemeente gehoord te hebben zal het DB bespreken hoe 
met de inhoud hiervan om te gaan. Op 4 december a.s. volgt 
een gesprek met de KK van de Geref. kerk over hoe hier wordt 
gedacht over verder samenwerken evt. samengaan.  
 
Deze gemeenteavond zal niet de laatste zijn over dit 
onderwerp als Hervormde gemeente en Geref. kerk positief 
zijn over verdere samenwerking. 

Voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente, 
Marinus Dunnewind 

 
Opbrengst High Tea  
Op donderdag 16 november heeft het pastoraal team Zuid-
Oost een High Tea georganiseerd in Pand25. Er was veel 
belangstelling. De mensen konden onder het genot van een 
kopje thee of koffie met elkaar in contact komen. Heerlijk 
genieten van alle hartige en zoete lekkernijen gebakken door 
de dames van het pastoraal team. 
Er was ook een spel met karikaturen van bekende mensen uit 
de showbusiness en andere bekende Nederlanders.  
Het was een geslaagde middag. Aan het eind ging een theepot 
rond. Iedereen kon hierin een vrijwillige bijdrage doen voor het 
goede doel. Dit keer was het voor de talentenactie van de 
Ommer World Servants. Het mooie bedrag van € 138,25 is 
inmiddels overgemaakt. Iedereen hartelijk bedankt ! 

Dineke van Beesten 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van 
Keulen of bij het Hervormd Centrum,  
Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan 
de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
12-11 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 155,21 € 180,46 € 132,41 
 
19-11 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 122,85 € 117,70 € 94,29 
Vinkenbuurt 43,40 42,36 
Kerk Vinkenbuurt 38,25 
 
26-11 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Vinkenbuurt € 23,55 € 33,65 
Kerk Vinkenbuurt 45,35 
 
Giften 
Voor de kerk 
€   10,00 via mw. A. van der Snel  
€   20,00, € 12,00 en € 18,00 via ds. H. Dorgelo 
€ 300,00 uit dankbaarheid 
 
Voor de bloemen  
€   5,00 via mw. Van der Wilt 
€ 10,00 via mw. De Ruiter 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Samen een kopje koffie- of theedrinken op 2e kerstdag? 

Vanaf 15.00 uur welkom in 
De Kern! 
Wilt u ook een kopje soep 
mee-eten?  
Laat dat dan even weten!  

℡451206 of 
 dekern@pkn-ommen.nl of op de intekenlijst. 
 

Collecten 
Oktober  
Collecten via bank € 310,00 
Giften    € 808,84 
Doelen   € 725,00 
 
01-10 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 306,05 € 263,75 € 257,65 
Witharen 47,60 29,65 
Noaberkerk  57,50 
 
08-10 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 461,52 € 265,40 € 275,75 
Witharen 73,40 72,10 
Noaberkerk  151,96 
 
15-10 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 365,90 € 301,20 € 290,10 
Witharen 29,40 20,00 
Noaberkerk  59,90 
 
22-10 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 504,40 € 273,50 € 271,05 
Witharen 50,10 44,60 
Noaberkerk  67,30 
Taizedienst  107,90 
 
29-10 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 428,88 € 312,07 € 340,53 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 50,00 uit dankbaarheid, via een contactpersoon 

Hartelijk dank 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
12 december Kerstviering KBO-PCOB 
om 14.00 uur in De Kern. 
Dhr. Jan Wieske zal voor deze middag de 
liturgie en kerstoverdenking verzorgen. 
De muzikale begeleiding is in handen van dhr. Klaas Schaap, 
met medewerking van het zangkoor ‘Zingen maakt blij’. 
Wij hopen samen op een mooie kerstviering.  
Allen hartelijk welkom 
 
13 tot 23 december - 10.00 tot 16.00 uur Garageverkoop  
van gequilte kerstkleden (in vele soorten en maten), 
kerstboomrokjes, tassen, kussens, schorten, pannenlappen, 
kerstlichtjes, etc. Alles handgemaakt. Een gedeelte van de 
opbrengst is bestemd voor de stichting ‘Good Hope’. 

D. Poortier 
 
16 december Kerstmarkt SOVO 
We bereiden ons weer voor op de 
volgende actie om geld in te zamelen 
voor de bouw van het bejaardenhuis in 
Oekraïne.  
Dit jaar staan we weer op de kerstfair in 
Ommen op 16 december. Veel vrijwilligers zijn al druk aan het 
werk om grafstukken en kerstbakjes te maken.  
U kunt daar weer onze heerlijke eigen gebakken knijpertjes 
kopen en de eigen gemaakte grafstukken en kerstbakjes.  
Als u niet tot 16 december kunt wachten, vanaf 8 december 
t/m 16 december zijn de grafstukken en kerstbakjes ook te 
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koop op onze tijdelijke locatie, het voormalige pand van 
fietsenmaker Brunink aan de Bermerstraat.  
Op de PKN-app kunt u onder de groep SOVO de vorderingen 
van de bouw van het bejaardenhuis volgen, regelmatig worden 
er foto’s opgezet.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan 
Hofmeijer of Erna Martens. 
 
22 december Dickens Concert 
Deze zaterdagavond organiseert het fanfareorkest van Soli Deo 
Gloria een bijzonder concert in de Gereformeerde kerk. Tijdens 
dit concert wordt u door een groep van Ommer acteurs 
meegenomen in het bekende verhaal van Charles Dickens over 
de vrek Scrooge en zijn bediende. Het verhaal wordt 
afgewisseld met muziekwerken van Kleinkoor Excelsior en het 
fanfareorkest van SDG. Het concert begint om 20.00 uur en er 
zijn kosten aan verbonden 
 
22 december om 20.00 uur Kerstconcert met samenzang 
Inmiddels is het een traditie geworden. Op vrijdagavond voor 
Kerst samen zingen, luisteren en geloven dat Jezus het Licht en 
onze Hoop mag zijn in deze wereld. Ook dit jaar viert Vocaal 
Ensemble Luxlaudé (Erika Lambers, Rianne Seigers, Corine de 
Jong en Marjanne Kremer) dit weer graag samen met u in De 
Fontein, Marleseweg, Den Ham. Samen met een 
mannenkwartet (Arrold van der Vijgh, Hans Lamberink, Hans 
Plaggenmars en Teun Wendt), aangevuld met Bram Jaspers op 
orgel en Rosanne Plaggenmars op dwarsfluit staat het geheel 
onder leiding van dirigent Caspar Rodijk. Hij bespeelt tevens de 
piano. Naast bekende liederen als 'Stille nacht', 'Ich steh an 
deine Krippe hier' en 'Komt allen tezamen' worden ook minder 
bekende nummers ten gehore gebracht, zoals 'A Boy was 
Born', 'In the bleak midwinter' en 'And Mary said'. Viert u het 
wonder van Kerst mee? 
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten   

 Laten we God danken dat we te midden van het duister 
van deze wereld erop mogen vertrouwen dat Jezus het 
kwaad heeft overwonnen en we mogen uitzien naar Zijn 
Licht voor de wereld. 

 Laten we bidden dat we, in navolging van Jezus, tegenover 
al het kwaad in deze wereld het goede zullen proberen te 
zetten, door de kracht van de Heilige Geest. 

 Laten we Gods zegen vragen voor alle Advents- en 
Kerstvieringen die er in de komende weken worden 
gehouden. Dat iedereen in deze vieringen Gods liefde voor 
ons mag ervaren.  

 Laten we bidden voor alle mensen die zich eenzaam of 
somber voelen in de donkere en koude dagen van dit 
jaargetijde. Dat ze Gods nabijheid en vrede mogen 
ervaren. 

 Laten we bidden dat de bezoekers van het Interkerkelijk 
Missionair Punt in Pand25 iets van Gods liefde zullen 
mogen ervaren en bemoedigd mogen worden. 

 Laten we bidden voor alle mensen die ongeneeslijk ziek 
zijn. Dat ze Gods nabijheid, kracht en innerlijke rust mogen 
ervaren.  

 Laten we bidden dat mensen die op zoek zijn naar 
zingeving of verdieping van hun geloof, zich zullen 
aanmelden voor de nieuwe Alpha cursus. 

 Laten we bidden dat er een geschikte locatie voor de Alpha 
cursus zal mogen worden gevonden.  

 

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: 
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 22 december. 
Let op! Dit nummer is voor 3 weken. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 12 december voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via 
via E-mail: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90 
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
 
Diaconie Hg  Kerk Hg               Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 
Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
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Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd Centrum 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan    
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffiedrinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
 
Gebouw Irene 
Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 

Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 
 

Diversen 
 

 
Puzzelhoekje  

 
Hallo meisjes en jongens. 
 
In elk zinnetje zit een dierennaam verborgen. 
Kun je ze vinden? 
 
1. Jan viel om van de slaap. 
2. Ik heb eerst maar eens lekker gegeten. 
3. Doe het nu niet te haastig, Frank! 
4. Wanneer waren de middeleeuwen ook weer? 
5. Ze brachten de kinderen eerst thuis. 
6. Marian kreeg een paar dagen vrij. 
7. Met die oude auto kregen ze pech onderweg. 
8. Nee papa, u weet het niet. 
9. Nederland, molenland. 
10  Je weet toch dat de rasp in de la ligt? 
 
Succes.  
Oplossingen: Willemien Eilander 
 

Familieadvertenties 
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Ds. Henry Dorgelo 

Mariëlle van der Veen 

Wilco Dijk 

Tom Visser 

24 dec. 23.00 uur 

Muziek vanaf 22.30 uur 

Traditionele & 

nieuwe 

kerstliederen 

Verrassende 

onderdelen 

Kerstnachtdienst 

Kerst keert alles om! 
 

Na afloop 

chocolademelk  

en muziek van 

SDG 


